
1 

Michael Kühnen 
  

De tweede revolutie 
Deel I: Geloof en strijd 

  
Deel 15 

  
  

EEN WERELD VOL VIJANDEN 
  
De nationaalsocialistische beweging vecht tegen een wereld van vijanden: 
Liberaal kapitalisme, Marximus en reactie. Tegen materialisme, zionisme en de 
gevaren van rassenoorlog. Vier grote tussendoelen, stadia van onze revolutie, 
scheiden ons van onze overwinning. 
    
Het eerste doel - zoals eerder genoemd - is de opheffing van het naziverbod. Ik 
heb al uitgelegd waarom de Duitse vrijheidsbeweging het absoluut noodzakelijk 
vindt dat de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij niet alleen 
ondergronds opereert, maar ook weer vrij en openlijk kan verschijnen. We worden 
tegengewerkt door alle gevestigde politieke krachten in dit land - van de DKP tot 
de NPD, van het kapitaal tot de verenigde vakbonden, maar dit mag ons niet 
afschrikken:  
    
Juist de consequente afwijzing van alle krachten die dit systeem steunen of 
erkennen, verzekert ons van een massabasis op het moment dat het systeem 
wankelt en mensen ontevreden worden. De vijandigheid van anderen verwerft 
voor ons ook de steun van hen die, om welke reden dan ook, de leegte, het 
onvermogen, de zinloosheid, de verveling en de hypocrisie van het systeem voelen 
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en willen elimineren. We moeten de radicale ontkenning van het bestaande zijn, 
het fundamentele alternatief, dan zullen we de jeugd overtuigen en de toekomst 
vormgeven. 
    
Het tweede doel is het creëren van een Groot Duits Rijk in een vrij Europa van de 
volkeren. Het Groot-Duitse Rijk - dat betekent het einde van drie deelstaten, de 
BRD, de DDR en de FR Oostenrijk, die zich al decennialang steeds verder 
verschansen en hun burgers een separatistische staat en nationaal gevoel proberen 
bij te brengen. Het Groot-Duitse Rijk betekent dat Polen en de CSSR (evenals de 
Sovjet-Unie) de Duitse oostelijke gebieden moeten teruggeven.  
    
Zelfs als de Duitse vrijheidsbeweging, uitgaande van de culturele en etnische 
autonomie van deze regio's, afziet van de teruggave van Zuid-Tirol, Elzas-
Lotharingen, Eupen-Malmedy en Noord-Sleeswijk, moeten we altijd uitgaan van 
de vijandigheid van de democratische regeringen van West-Europa, die nog steeds 
bezettingstroepen in aanzienlijke aantallen in Duitsland hebben gestationeerd - 
alles bij elkaar een indrukwekkend beeld van het front van onze tegenstanders. 
    
Maar aan onze kant staan de vrijheidsbewegingen van Europa, de 
nationaalsocialisten, de nationaalsocialisten en de fascisten van Europa die al lang 
verenigd zijn. In de traditie van de Europese Waffen -SS staan ze schouder aan 
schouder tegen de gemeenschappelijke vijand. Een bijzonder warme vriendschap 
verbindt ons Duitsers met onze Vlaamse, Waalse en Engelse kameraden, maar we 
hebben ook banden met alle andere vrijheidsbewegingen op het continent.  
    
Naast de wettelijke vrijheidsbewegingen van de volkeren, die onder andere 
jaarlijks in Diksmuide in Vlaanderen bijeenkomen, richtte de WUNS de afdeling 
West-Europa op, die momenteel geleid wordt door de leider van de Deense 
Nationaal Socialisten. Daarnaast zijn er kameraden uit de Oost-Europese 
ballingschapbewegingen, van wie sommigen aan onze zijde vochten in de 
wereldoorlog. De kameraden uit Europa, ja de kameraden uit de hele blanke 
wereld, steunen de Duitse vrijheidsstrijd en haar nationale eisen - in het besef van 
het belang van Groot-Duitsland voor de vorming van een verenigd Europa.  
    
Maar de historische logica staat ook aan onze kant. Nationalisme is een 
beslissende kracht van onze tijd, zoals we kunnen zien bij de volkeren van Azië en 
Afrika. Het is natuurlijk dat een volk bij elkaar hoort en een verenigde staat vormt 
- hoe kan het anders zijn wil uiten, als het niet in de vorm van een 
staatsgemeenschap is?  
    
Wij Duitsers hebben niet minder recht op vrijheid en een vaderland dan 
bijvoorbeeld de Palestijnen. De verklaringen van de Verenigde Naties over het 
Palestijnse probleem gelden niet alleen voor de PLO, maar mutatis mutandis ook 
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voor de Duitse vrijheidsbeweging. Natuurlijk zullen we dit recht op een verenigde 
en vrije natiestaat niet vrijwillig krijgen, maar door te ontkennen wat elke 
negerstam van nature toekomt, zetten de vijanden van Duitsland zichzelf op het 
verkeerde been. Het is helemaal niet ondenkbaar om een gemeenschappelijk front 
van nationalisme te vormen met de ontwakende volkeren van Azië en Arabië tegen 
het internationalisme van de verrotte burgerlijke wereld van het Westen en de 
nationale onderdrukking van de volkeren van het Oosten! We hebben vrienden in 
de wereld en in Europa: samen zullen we winnen. 
    
Ons derde doel is de definitieve oplossing van het Joodse vraagstuk. Ik gebruik 
deze term heel bewust, omdat het een taboe is geworden in de naoorlogse periode. 
Het was de gruwelpropaganda van de democratische, bolsjewistische alliantie die 
deze term de betekenis van genocide gaf in de Jodenpolitiek van het Derde Rijk. 
Wat er echter mee werd bedoeld:  
    
De vernietiging van het zionisme (georganiseerde macht van het 
wereldjodendom)! Dit blijft ons doel. Door dit te doen lopen we onvermijdelijk de 
vijandschap van de zionisten op, die, tenminste tot op zekere hoogte, de macht van 
de supermachten VS en USSR tot hun beschikking hebben, evenals de invloed van 
de vrijmetselaars geheime organisaties. Hoewel het zionisme onze grootste en 
gevaarlijkste vijand is - een vijand die de wereld twee keer in een oorlog tegen 
Duitsland dreef en beide keren won - moeten we onszelf niet verliezen in paniek, 
in een waan van vervolging, zoals delen van de sektarische Ludendorff beweging 
graag doen, die overal Joden ruiken. 
    
De macht van het zionisme is oneindig veel groter dan de gemiddelde burger 
vermoedt - ik beschreef dit in het vorige hoofdstuk - maar het is minder dan 
sommige kameraden vrezen, die dit argument alleen gebruiken om hun gebrek aan 
succes en inactiviteit te verklaren. Er is maar een heel klein aantal ingewijden dat 
het grote plan van de Wijzen van Sion doorzet. De laatste "uitverkorene" die, voor 
zover wij weten, zelf nog een openbare functie bekleedde in plaats van een 
stroman voor zich te plaatsen, zoals tegenwoordig gebruikelijk is, de Weimar 
minister van Buitenlandse Zaken Rathenau, sprak over driehonderd mannen die de 
wereld regeren en die elk iedereen kennen. Dit kleine aantal is een essentieel 
voordeel voor hen: 
    
Ze kunnen heel snel en effectief handelen en toch blijven ze volledig anoniem, 
kunnen ze niet ontmaskerd worden en hebben ze geen verraad te vrezen. Maar dit 
heeft ook nadelen:  
    
Hun feitelijke, directe, fysieke geweld en macht is klein. Als men hun werktuigen 
- de geheime genootschappen - vernietigt en daarmee hun controle over de staats-, 
economische en journalistieke middelen van hun gastvolkeren, kan men hen 
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effectief bestrijden. Tot nu toe zijn de "Wijzen van Zion" echter altijd in staat 
geweest om regionale tegenslagen op te vangen, zoals in Europa in de jaren 1930 
en 1940, dankzij hun macht in andere regio's van de wereld. De strijd tegen het 
zionisme moet daarom wereldwijd gevoerd worden!  
    
Dit is waar de Duitse vrijheidsbeweging past in een wereldfront:  
    
Nergens zijn de Joden erg populair, het zionisme is plechtig verboden door de 
Verenigde Naties en zelfs in het zionistische bolwerk, de VS, roeren zich krachten 
van verzet. Het zijn daar niet alleen de Amerikaanse nazi's of de Ku Klux Klan, 
veel - vaderlandslievende en rassenbewuste - organisaties en zelfs gerespecteerde 
politici, industriëlen en journalisten verzetten zich tegen de zionistische slavernij.  
    
Azië lijkt volledig vrij te zijn van zionistische invloed, behalve wat betreft de 
houding ten opzichte van de internationale zakelijke en financiële wereld. En in 
Afrika is de Arabische natie er na jaren van vrij sterke zionistische invloed in 
geslaagd deze te verdringen. Ook in Rusland roeren de krachten van het 
antizionisme zich keer op keer. Vooral het Russische volk is voor een groot deel 
anti-Joods en hun trots verzet zich ertegen om slechts een werktuig van het 
zionisme te zijn. Zelfs de KPDSU moet hiermee rekening houden door een 
uiterlijk antizionistisch beleid, dat echter niemand mag misleiden:  
    
Sinds de moord op de nationale communist Stalin, die de Joden haatte en ooit de 
zionistische plannen verijdelde door Trotski te verslaan, hebben zionistische 
kringen zeker weer invloed gekregen op de Sovjetmacht. We weten dat deze strijd 
niet beslist is binnen de partij, de staat en het militaire apparaat.  
    
De nationaalsocialistische oppositie in Rusland, die zeer goed georganiseerd is en 
waarvan de overgangen naar de georganiseerde stalinistische factie, waar zij onder 
valt, vloeiend zijn, heeft enige invloed op het volk en de staat, maar er is nog niets 
veranderd aan het feit dat de Sovjet-Unie een werktuig van het zionisme is.  
    
We kunnen het Russische volk niet helpen in deze antizionistische strijd en kunnen 
het verloop van het front slechts vaag zien. Maar alleen een officiële rehabilitatie 
van Stalin zou het einde betekenen van de zionistische macht in de USSR. Maar in 
het Russische volk zullen we op een dag net zo'n betrouwbare bondgenoot vinden 
in de strijd tegen de zionistische samenzwering als in de Arabische natie. 
    
Het vierde doel is de vestiging van de Arische gemeenschap van naties. Onze 
opvatting van de rassenstrijd en onze waarschuwingen tegen een rassenoorlog 
waarin de Ariër dreigt te worden verslagen, lijken zowel van ons negers als 
Aziaten vijanden te maken, en daarom kunnen de waarschuwingen van politieke 
vrienden tegen een front tegen het gekleurde volk alleen maar gerechtvaardigd 
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zijn.  
    
Maar we moeten niet vergeten dat deze doelen niet alleen in een logische maar 
ook in een tijdelijke volgorde worden gerealiseerd. In de politiek moet men het 
volk altijd slechts één tegenstander laten zien, de propaganda op slechts één vraag 
concentreren, de enorme energie van een volk van 80 miljoen mensen op slechts 
één doel richten. Alleen de leiders van een volk, de elite van strijders en gelovigen, 
kennen het uiteindelijke doel van de beweging. Er zullen bondgenootschappen 
worden gesmeed en het is niet, zoals ons wordt verweten, dat we een rassenstrijd 
uitlokken. 
    
De rassenstrijd is een feit, op elk moment, onder elk systeem! De enige vraag is of 
we willen winnen of verliezen. Hoe paradoxaal het ook mag klinken 
:     
Net zoals het nationaalsocialisme, dankzij zijn duidelijke besef van de 
werkelijkheid, als enige kracht het marxisme kan overwinnen met een op het volk 
gericht socialisme, net zoals het nationaalsocialisme, juist als nationalistische 
beweging, omdat het het nationale gevoel van anderen evenzeer respecteert als het 
andersom verwacht, omdat het het Europese continent kan verenigen, zo zal onze 
beweging, ook beter dan andere, erin slagen een dreigende rassenoorlog te 
voorkomen!  
    
Vooral wij Duitsers hebben veel vrienden in de gekleurde wereld van wie geen 
belangenconflict ons scheidt. Onze maatregelen tegen de dreiging van 
buitenlandse infiltratie kunnen een rasbewuste Aziaat net zo min beledigen als 
nationaal denkende Perzen, Turken of Arabieren, met wie we een lange historische 
vriendschap hebben. Deze trotse volkeren en rassen zouden op hun beurt deze 
vermenging ook niet willen. Een goede vriendschapstraditie verbindt ons vooral 
met de Arabische natie, waarvan de geestelijk leider - wijlen de grootmoefti van 
Jeruzalem, Hoessein - een grote vriend van ons volk was en een bondgenoot van 
het Reich tijdens de wereldoorlog, en evenzo met Japan, Turkije en Iran, het oude 
thuisland van de Ariërs. De rede dicteert dat we een alliantie vormen met de 
sterkste macht die niet gedomineerd wordt door het Zionisme - de Volksrepubliek 
China. 
    
Racisme betekent niet dat je een vertekend beeld schetst van de ondermens. 
Racisme betekent: 
    
Om vermenging intern te voorkomen en het voortbestaan van het eigen ras extern 
te verzekeren, in de eeuwige strijd van natuur en geschiedenis. Alleen wanneer 
alle rassen en volkeren dit in gelijke mate erkennen, is wederzijds respect 
mogelijk. De oude cultuurvolkeren van Azië in het bijzonder weten dit heel goed, 
maar de ontwakende naties voelen het ook in hun nationalistische agitatie. De 
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Arische gemeenschap van naties zal een bondgenootschap kunnen vormen met 
andere naties en rassen, net zoals het Groot-Duitse Rijk ooit deed, dat een 
historisch bondgenootschap opereerde tussen een Azië verenigd door Japan en de 
Nieuwe Orde in Europa. De oude Duits-Japanse alliantie - de as Berlijn-Tokio - 
kan het model van de toekomst zijn, voor een wereldorde op raciale basis.  
    
In ieder geval staan wij nationaalsocialisten dichter bij de jonge, ontwakende 
naties dan bij de decadente plutocratieën en de bolsjewistische slavenstaten. Het 
zal een lange strijd worden en het is heel goed mogelijk dat onze generatie de 
overwinning niet zal meemaken. Daarom worden onze militanten niet gedreven 
door hebzucht voor de machthebbers van de staat. Onze beweging leeft uit liefde 
voor het volk en loyaliteit aan het idee.   
    
Niemand kan verwachten dat een paar decennia na een totale nederlaag een 
nieuwe overwinning voor de deur staat. Wat zijn decennia in de ogen van de 
geschiedenis! Die telt in eeuwen, niet in jaren. Het was de taak van onze generatie 
- de cohorten tussen 1950 en 65 die vandaag de overhand hebben in de beweging - 
om de traditie op te nemen en voort te zetten. 
    
Het zonnewiel symboliseert de eeuwig zegevierende opkomst van de zon na een 
donkere nacht, de overwinning van het licht op de duisternis. De zon is niet 
gedoofd! Soms lijkt het wel een wonder en toch ervaren we slechts de 
onvermijdelijke overwinning van de natuurwetten op een wereld van kunst. En als 
onze jonge strijders maar in één ding zijn geslaagd - het beeld van de zon levend 
houden in de harten van de mensen - dan hebben we alles bereikt. Mogen alleen 
latere generaties de overwinning oogsten, wij hebben iets groters bereikt: we 
hebben de nacht getrotseerd! 
    
Twee zorgen teisteren de jonge strijders van onze beweging:  
    
De grote macht van de vijand en het schijnbaar kleine aantal kameraden. Ik zeg 
jullie: "Het is goed dat we maar met weinigen zijn! 
    
We vormen een elite, onze beweging brengt een generatie strijders voort voor wie 
niets onmogelijk is. Onderdrukking en vervolging vormen de revolutionairen van 
morgen. Alleen kameraden die geen angst kennen voor hun burgerlijke bestaan, 
die vastbesloten zijn alles op te offeren als het nodig is, zullen hun weg naar ons 
vinden.  



7 

 


